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Wat een fijne vakantie hadden we dit jaar! Het 

leek langer dan normaal, omdat de feestdagen in 

het weekend vielen. De kinderen kwamen vrolijk 

de school weer binnen en hadden er echt zin in! 

En wij ook! 

In januari wordt de balans weer opgemaakt. De 

rapporten worden geschreven en de gesprekken 

gepland.  Er komen nieuwe doelen, waar we dan 

de tweede helft van dit schooljaar aan kunnen 

werken. 

Voor de leerlingen uit groep 8 wordt het span-

nend. Welke middelbare school gaan zij kiezen? 

Wij wensen de leerlingen een leerzaam tweede 

half jaar toe. 

Les vrij / studiedag 16 januari 

Winterrapport mee 27 januari 

Start Nationale Voorleesdagen  25 januari 

Rapportgesprekken groep 3 t/m 7 30 januari t/m 4 februari 

Adviesgesprekken groep  8 13 februari 

  

  

  



 

Gister kwam het fijne bericht dat ik het komend half jaar als leerkracht in opleiding 

ben aangenomen op De Wingerd. Ik word de juf van groep 1-2C. 

Graag stel ik me kort voor en hoop ik jullie snel allemaal persoonlijk te ontmoeten. 

Mijn naam is Madelijn Hamers en ik ben vorig schooljaar gestart als zij-instromer in 

het basisonderwijs. Dit houdt in dat ik tegelijkertijd werk & leer. In juli hoop ik mijn 

diploma in ontvangst te nemen.  

Ik heb ruim 20 jaar in het bedrijfsleven gewerkt in diverse marketingfuncties maar 

heb vorig jaar een carrièreswitch gemaakt en daar heb ik geen moment spijt van. Afgelopen anderhalf jaar heb 

ik onder andere ervaring opgedaan in groep 5, 3 en 7. Voor de kerstvakantie heb ik met succes mijn kleutersta-

ge afgerond. Tijdens deze stage heb ik veel geleerd over thematisch onderwijs en spelend leren, precies wat De 

Wingerd ook aanbiedt in de onderbouwgroepen. Daarnaast stond ik twee dagen per week zelfstandig voor een 

andere groep.  

Tot slot, oorspronkelijk kom ik uit het altijd gezellige Brabant maar woon al lange tijd met mijn twee (puber)

kinderen met heel veel plezier in Rotterdam.  

Hartelijke groet, Juf Madelijn 

Hemel en aarde: 
Beste ouders,                                                                                                                                                                         

Deze wintermaanden gaan onze lessen levensbeschouwing van Hemel en Aarde over Franciscus. Deze Italiaan-

se heilige kennen we vooral van dierendag, van de franciscaner monniken misschien en omdat de paus dezelf-

de naam is gaan dragen. Maar er is veel meer aan Franciscus te ontdekken. De komende weken leren de kin-

deren hem beter kennen en wat hem in zijn leven belangrijk heeft gemaakt. 

Franciscus werd geboren als een zoon van een rijke koopman in Assisi, Italië. Zijn bedje lijkt gespreid, maar hij 

kiest ervoor om niet het rijke leven van zijn vader over te nemen. Hij kiest voor soberheid en een zorgzaam 

leven. Er zijn veel verhalen over hoe hij omgaat met andere mensen en met dieren. Twee jaar nadat hij over-

lijdt wordt hij heilig verklaard. Tot op de dag van vandaag raken mensen door hem geïnspireerd. 

In de lessen besteden we bijvoorbeeld aandacht aan deze verhalen en gebeurtenissen. 

De wolf van Gubbio                                                                                                                                                            

Franciscus komt bij het stadje Gubbio, dat in de ban is van een wolf die geiten van de bewoners doodt. Ieder-

een is bang. Franciscus stelt voor dat hij met de wolf gaat praten. De wolf en hij overleggen samen en Francis-

cus begrijpt dat de wolf niet anders kan dan zijn honger stillen. Ze spreken af dat de bewoners de wolf voort-

aan te eten geven en de wolf de bewoners voortaan zal beschermen. 

Het zonnelied                                                                                                                                                                                

Op het eind van zijn leven schrijft Franciscus het zonnelied, een gedicht over de natuur. Hij noemt broeder Zon 

en zuster Maand, broeder Vuur en zuster Water en moeder Aarde. Het is een lofzang op de Allerhoogste en op 

de schepping. Het is een beroemd lied geworden. 

Zorg voor melaatse                                                                                                                                                                   

Het verhaal gaat dat Franciscus op zijn paard op een bergweggetje langs een melaatse bedelaar ging. Hij was 

bang om door hem besmet te raken en ging op een drafje aan hem voorbij. Daar kreeg hij spijt van, omdat hij 

bedacht dat hij een naaste voor iedereen zou moeten zijn. Hij keert om, stopt bij de melaatse man en gaat 

naast hem zitten, raakt hem aan en verzorgt hem. 

Preken voor de vogels                                                                                                                                                        

Franciscus wordt vaak afgebeeld met vogels, die vaak symbool staan voor vrijheid en spiritualiteit. Het verhaal 

gaat dat hij vaak werd gevolgd en omringd door vogels. Hij hield een keer een preek voor vogels, om hen te 

vertellen dat God van hen houdt. 

Er is nog meer te vertellen over Franciscus. We hopen dat de kinderen de komende weken geboeid zullen ra-

ken door zijn leven. We zien ernaar uit! 

Nieuwe juf! 



  

Nationale Voorleesdagen 

Vanuit de ouderraad 

Winterrapport 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen op vrijdag 27 januari het winterrapport mee naar huis. In de 

week van 30 januari zullen de rapportgesprekken voor groep 3 t/m 7 plaatsvinden. Op 13 en 14 februari zul-

len voor de groepen 8 de rapportgesprekken gecombineerd worden met het adviesgesprek. De ouders en 

leerlingen van de groepen 8 worden hier via de groepsleerkracht(en) voor uitgenodigd. 

 

Voor de groepen 3 t/m 7 kan vanaf 20 januari via Parro worden ingeschreven voor een rapportgesprek. De 

leerkrachten stellen hiervoor momenten beschikbaar gedurende de hele week, na schooltijd. Wij vinden het 

wenselijk dat de kinderen vanaf groep 5 aansluiten bij het rapportgesprek. Zo kunnen we in de ‘gouden drie-

hoek’ (kind-ouders-leerkracht) evalueren en afspraken maken voor de komende periode. Wilt u hierbij reke-

ning houden bij het inplannen van een afspraak? 

 

Jaarlijks vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. Dit jaar zijn de 

Nationale Voorleesdagen van 25 januari t/m 4 februari.  

Voorlezen maakt je leuker! De doelstelling van De Nationale Voor-

leesdagen is het stimuleren van voorlezen aan kinderen (0-6 jaar) die 

zelf nog niet kunnen lezen of net het lezen hebben geleerd. De cam-

pagne benadrukt de voordelen van het (voor)lezen, waaronder het 

positieve effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip.   

Het prentenboek Maximiliaan Modderman geeft een feest-

je (Uitgeverij Lannoo) van Joukje Akveld en met illustraties van Jan 

Jutte staat dit jaar centraal. Een uitbundig en herkenbaar verhaal 

voor alle kinderen die er weleens een puinhoop van maken. 

Maximiliaan Modderman is alleen thuis 
en organiseert een feest voor zijn speel-
goedbeesten. Met taart! Het wordt een 
wild feest. En een vies feest. Wat zullen 
mama en papa zeggen als ze thuisko-
men? 

Namens de ouderraad de beste wensen voor 2023! 

De kerstvakantie en de decembermaand liggen op dit moment alweer 

achter ons, maar in deze nieuwsbrief willen we nog even terugblikken 

op de afgelopen maand. 

Wat was het fijn dat we zowel Sinterklaas als Kerst weer als vanouds 

hebben kunnen vieren. Sinterklaas en zijn Pieten hebben we met elkaar 

op het plein kunnen welkom heten en vervolgens  maakten zij een tour 

langs alle klassen.  Tijdens de kerstviering op school hebben we samen met de kinderen kunnen zingen rond-

om de kerstboom en kon u als ouder gezellig bijkletsen met andere ouders op het schoolplein, onder het ge-

not van een kop warme chocolademelk en live muziek. Wat leuk dat u er was! 

We willen de ouders die de heaters en tenten hebben uitgeleend, waardoor we allemaal warm en droog zijn 

gebleven, nogmaals hartelijk danken. Ook willen we de ouders die de versiering van het Sinterklaasfeest en 

het bezoek van de kerstman hebben geregeld, bedanken. Het feestje werd hier nog completer en mooier 

van. 

Wij als OR kijken terug op een geslaagde decembermaand en gaan nu samen met school verder met de voor-

bereidingen voor Carnaval. In de volgende nieuwsbrief hier meer over. 
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De Wingerd,  
een school waar het fijn is om          

te leren, te spelen en te vieren. 

Wist u dat….? 

• Stichting Zo een KIES training geeft voor leerlingen uit groep 4-5-

6? Een KIEStraining bedoeld is voor kinderen van gescheiden ou-

ders? Er gestart wordt op 6 maart aanstaande? U bij ons meer 

informatie kan krijgen? 

• Wij ontzettend blij waren, dat we weer een ouderwetse kerstvie-

ring hadden? Met kerstdiner en samenzang? Wij vorig jaar met 

Kerst nog in een lockdown zaten?  Wij het heel gezellig vonden op 

het plein? We de ouders van de ouderraad heel hartelijk bedan-

ken voor al het extra werk? 

• Wij ook ontzettend blij waren met alle versiering? 

• Dat er een kleuter gaat stoppen met roken? Deze kleuter dit ver-

telde aan de juf bij het benoemen van de goede voornemens? 

 

 

Nieuwe leerlingen op de Wingerd! 

Aiden van Veenendaal   groep 1/2a 

Rosaline  Dirks    groep 1/2b 

 

Wij wensen je veel plezier op de Wingerd! 

 


